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Beste vrienden Rotariërs
X  introductie
In het begin van de 20ste eeuw was Chicago wereldwijd gekend om het banditisme. Paul Harris, die er advocaat was, vreesde dat dit zich tot de hele VS zou uitbreiden.
In die periode vestigden zich vele Europese immigranten aan de Oost kust en de immigranten uit Azië die verkozen eerder de West kust. Deze groepen bleven aankomen en vestigden zich verder en verder van de kuststreken, in nieuwe gebieden waar de autoriteiten nog niet bevoegd waren. Zij werden dan ook de uitgelezen prooi van het banditisme. Paul Harris deelde zijn bekommernis met zijn vrienden en samen beslisten ze om de immigranten te helpen bij hun vestiging. Dit is de oorsprong van de Rotary.
De Rotary internationaal vierde onlangs zijn 110de verjaardag, gesticht op 23/02/1905, onze club bestaat 23 jaar en de Verenigde Naties bestaan 70 jaar. 
In 1945 hielpen 49 rotariërs mee bij het opstellen van het Handvest van de Verenigde Naties.
Paul Harris stichtte toen in Chicago samen met 3 vrienden Silvestre Schiele, Gustave Loehre en Hiram Shorey de Rotary. Hij is de bedenker van het genre “service club” dat sinds toen een begrip geworden is. Vandaag zijn er meer dan 170 landen met ongeveer 1.200.000 leden in bijna 34.000 clubs.
De leden vertegenwoordigen verschillende beroepen maar allen dienen ze zich te gedragen volgens ethische criteria, de bekende 4 vragen, met als einddoel het bevorderen van de vrede in de wereld. Onze leuze is zoals bekend “ serve above all”.
Waarom de naam Rotary?
 Wel omdat de vergadering om beurten werd gehouden bij de 4 stichtende leden. Heden is de Rotary een echte multinationale. Met zijn filialen, zijn administratieve structuur heeft zijn internationale voorzitter bijna de rang van staatshoofd.
Oorspronkelijk hebben zich een paar mensen van goede wil verenigd met als doel de zakenwereld te moraliseren om uiteindelijk zich te focussen op filantropische acties met in 1917 de Rotary Foundation, geïnstutionaliseerd in 1928.
Zij hadden begrepen dat liefdadigheid altijd nodig zou zijn omdat een maatschappij gefundeerd op rechtvaardigheid waarschijnlijk utopisch zou blijven. De sociale en humanitaire onrechtvaardigheden van onze maatschappijen zullen wel altijd blijven bestaan en een remediering zal nodig blijven. De mensen zijn niet veranderd en de wereld is dat ook niet. Ook nu moet men zich inspannen om een meer eerlijke wereld gebaseerd op ethische waarden te bewerkstelligen.
Hoe? Dat is de vraag.
Door ons bij alles wat we zeggen, denken en doen te laten inspireren door de VIER VRAGEN die in 1932 geformuleerd werden door Herbert J Taylor, geboren in 1893, die in 1940 de voorzitter werd van Rotary International. Hij had een eenvoudige gids opgesteld die gemakkelijk te memoriseren is.
Dit zijn de 24 woorden:
1. Is it the truth?				Is het waar?
2. Is it fair to all concerned?			Is het billijk voor alle betrokkenen?

3. Will it build goodwill and better friendship?	Bevordert het onderling vertrouwen 
en vriendschap?
4. Will it be beneficial to all concerned?		Komt het alle betrokkenen ten 
goede?

Dit is niet niks… 
De Rotariër is de professioneel met vooral humanitaire kwaliteiten, en de vriendschap volgt.
X Vriendschap
Beste vrienden vandaag ga ik het vooral hebben over die vriendschap. Zij uit zich emotioneel, affectief en instinctief. We sluiten vriendschap met iemand. Vriendschap betekent ook betrokkenheid, aantrekking, emoties. Zij ontstaat instinctief maar moet onderhouden worden.
We creëren een band met de andere, met onze maatschappij en met de wereld. In het Frans zegt men “ nous créons une reliance à l’autre, à la société et au monde”
Reliance is een Frans woord dat uit het Engelse « to rely » voortkomt en betekent: steunen op, vertrouwen. Dat vertrouwen en steunen op verloopt over een geruime tijd.
Ik zou zeggen dat de essentie van de Rotary een laboratorium van “reliances” is.
We zijn maar gebonden aan onze vriend door een gevoel van samenhorigheid en gezamenlijke inzet. Al zijn sommigen van ons echte vrienden geworden doorheen de tijd zijn niet allen mijn echte vrienden.
Voor mij betekent vriendschap een wederzijds respect, het niet-veroordelen en een luisterend oor en intellectuele eerlijkheid.
Met sommige vrienden moet ik toegeven, dat zelfs al delen we dezelfde waarden, ik geneigd ben om mijn objectiviteit uit het oog te verliezen en subjectief toegeeflijk te zijn. Vergeet niet de emotionele factor bij vriendschap.
 De meesten onder ons zullen toegeven dat ze weinig goede vrienden hebben, en dan spreken we niet over Facebook en ander sociale media. We hebben minder innige, trouwe vrienden die altijd klaar staan om te helpen.
We mogen zeggen dat er wereldwijd vele vrienden zijn bij de Rotariërs dankzij de universaliteit van de Rotary?
De vriendschap moet volgens mij op 3 principes rusten:
1)Gebruik de sociale regels
2) Met aandacht kunnen luisteren
3) respecteer zonder alles te aanvaarden
Opdat vriendschap zou bestaan moet men zijn eigen limieten kennen en die van anderen accepteren. Zij is een uitwisseling en men deelt ze. Ik deel mijn vriendschap met vele Rotariërs.
De vriendschap helpt bij onze zelfontplooiing, het is een leerproces zowel voor onszelf als in onze relatie met anderen en de wereld.
Jammer genoeg wordt er meer over gepraat dan er effectief iets aan gedaan wordt.
De Rotary is een eenheid en ze is universeel ook filosofisch.
Helaas trachten niet alle rotariërs naar dit ideaal. Denk maar aan de kleine ruzietjes over niemendalletjes waar het soms om macht gaat en niet om het onderschrijven van het ideaal “ denk eerst aan anderen alvorens aan zichzelf te denken”. Bij sommigen gaat het om een machtsstrijd zonder meer.
Sommigen vragen houden me bezig:
· Waarom is het zo moeilijk om onze Rotarische spirit te uiten buiten de club?
· Waarom werken de clubs niet beter samen?
· Waarom heeft het universele geen zin binnen de club?
Deze vragen duiden op de sterktes en zwakheden van wat we zijn, en van de mens in ’t algemeen.
Vriendschap zou het doel moeten zijn van de beschaving en niet een natuurlijke staat.
“DOE WEL EN ZIE NIET OM”
De rotarische vriendschap beantwoordt helemaal aan het idee dat Saint Exupéry ervan had:
“L’amour, ce n’est pas se regarder dans les yeux,  c’est regarder ensemble dans la même direction »
“Liefde is niet alleen in de ogen kijken maar samen in dezelfde richting kijken”
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